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VeeBee 

Lieve Maeva-boys en ouders 
 
Voelen jullie het al kriebelen? Ruiken jullie het al een beetje in de lucht? Dromen jullie ook dat het 
kamp hét hoogtepunt wordt van jullie zomer? …  
Wel, eerlijk gezegd: wij wel al! Dit jaar wordt het kamp nog plezanter, nog lekkerder, nog 
spannender, nog vuiler en vooral nog veel cooler dan vorig jaar! Genoeg redenen om het kamp niet 
te missen. Dus: boys, spaar jullie energie! Moeders, zet de wasmachine al maar klaar! Vaders, zoek 
en (vooral) herstel de gaatjes in de luchtmatrassen! Want elk nachtje slapen is er eentje dichter bij 
het kamp! 
 
Het gastjesweekend en de gewestweekends, waren 
alvast een mooie opwarmer voor het hoogtepunt van 
de zomer. Het was super om al die stralende (maar 
vermoeide) gezichtjes te zien verschijnen tijdens het 
slotmoment op de Grote Markt en daar het beste van 
zichzelf te zien geven tijdens de spelletjes en dansjes.  
 
 
 
 
Dit jaar trekken we van 21 tot en met 31 juli naar de Westhoek, niet zo ver van de Franse grens en 
pittoreske dorpjes als Vleteren (met de Sint-Sixtusabdij) en Loo (waar de Jules Destrooper-koekjes 
worden gemaakt).  
Wat doen we zo allemaal op kamp? Wel, zonder al te veel prijs te geven, staan er naast knotsgekke 
activiteiten, verkleedpartijtjes bij groepsspelen, toneeltjes waarbij de leiding hun acteertalent tonen, 
ook een dagtocht, rakkersfuif en uiteraard kampvuur op de planning. Van al dat buiten spelen 
krijgen onze jongens uiteraard honger. Heel veel honger. Om ervoor te zorgen dat de buikjes goed 
gevuld zijn, zorgt onze kookploeg voor heerlijk ontbijt, tussendoortjes en heerlijke soepen en de 
lekkerste warme maaltijden. Schrik dus niet, mama’s en papa’s, wanneer je zonen bij terugkomst 
misschien een kilootje meer wegen, onze kookploeg bestaat namelijk uit sterrenchefs! Geloof je me 
niet? Wie op het eetfestijn was kreeg al een voorproevertje van hun talenten en op 21juli kunnen 
jullie aansluiten om culinair verwend te worden bij de kamp BBQ!  
 
Onze kookploeg zal er na dit jaar ook wat anders gaan uitzien… Na 10jaar geeft 
Goedle de koksmuts door aan oud-leider Lars en Alina als chefs van de kookploeg. 
Graag willen we haar dan ook langs deze weg nog eens hartelijk danken voor alle 
heerlijke maaltijden, de dansmoves en meeslepende en vaak hilarische verhalen in 
onze kampkeuken! “We love kookie Goedle, we do! We love ons Goedle, we do! 
Oh Goedle we love you!”  
 

 

 



Na een hele dag ravotten en eventueel een goedenacht zoen van de favoriete leider, kruipen 
onze jongste leden in comfortabele bedden in slaapzalen om de nacht door te brengen en 
onze avontuurlijke toppers, kerels en aspi’s in hun tenten. Een warme slaapzak, 
matrasbeschermer en kussen, zijn dus voldoende voor onze jongste Maeva’s, een 
kampeerbedje of matras is wel degelijk een must voor de oudsten. Wat jullie nog allemaal 
nodig hebben, vind je hier verder in het Maeva-kampboekje.  
Hebben jullie toch nog vragen of bezorgdheden? Aarzel niet om de leiding of mezelf te 
contacteren.  
 
Maar voor we kunnen vertrekken, komen er uiteraard nog een hele hoop zondagen vol 
plezier aan met als afsluiter Dagje Aan! Een dag vol chiro-plezier op verplaatsing op zondag 
29 juni. Waar jullie heen gaan, komen jullie een van de komende zondagen te weten. Trek 
dus zeker elke zondag naar de koer en noteer alvast deze belangrijke data in jullie agenda: 
29 juni Dagje Aan, 21 tem 31 juli Chirokamp! 
 
Tot snel en om het met de woorden van mijn jongens te zeggen “Chiro Maeva is top, daar 
kan niets tegen op!” 

 

Nele  
VeeBee (ofte Volwassen Begeleider) 
0485/46.57.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kadeetjes 

Dag liefste kadeetjes. 

We zijn ondertussen aangebroken bij het laatste maevake van dit jaar (auuuu 
☹). Dit betekent ook dat het kamp dichterbij komt (yeeeeey ������). Jullie leiders 
hebben er alvast zeer veel zin in. We hebben al veel leuke spelletjes gepland voor 
jullie, zo kunnen we al een paar dingetjes prijs geven, we gaan een super cool 
kadeetjes kamp maken waar we spelletjes in kunnen spelen, ook gaan we op 
dagtocht (maar naar waar is nog een verassing) en staat er een leuke aspistage 
gepland en niet te vergeten de leuke groepsspelen rond het kampthema. 

Ohja! We willen ook nog even terugdenken aan het superleuke gastjesweekend 
dat we in het paasweekend hebben gehad. Wat een topweekend was dat! Op 
zaterdag hebben we samen met de rakkers en de speelclub een hele dag 
gespeeld in het park. We hebben daar allerlei leuke spelletjes gespeeld, gelopen, 
gelachen en ons helemaal uitgeleefd. En natuurlijk mochten de paaseieren niet 
ontbreken – we zijn met z’n allen op zoek gegaan naar de best verstopte eitjes en 
sommigen onder jullie hadden echt een neus voor chocolade �������������. Het was kei 
gezellig om met zoveel samen te spelen. 

Zondag zijn we er dan op uitgetrokken voor de gewestdag. Samen met de 
speelclub zijn we naar het stadspark gegaan, waar we nog meer leuke spelletjes 
hebben gespeeld en ons goed hebben geamuseerd. Het was een super plezant 
weekend vol zon, spel en vrolijke gezichtjes. Wij hebben er echt van genoten, 
hopelijk jullie ook! 

We geven jullie alvast een lijst mee met de thema’s waar jullie je in gaan moeten 
verkleden. En we willen ook nog even terugblikken op dat leuke moment toen we 
naar de Gerstjes zijn geweest. Wat een fijne namiddag was dat! We hebben daar 
allerlei spelletjes gespeeld en ons goed uitgeleefd in het groen. Op een bepaald 
moment waren we zelfs bijna onze bal kwijt in de vijver – spannend! Gelukkig is 
het goed afgelopen en konden we gewoon verder spelen. Het was super om met 
jullie allemaal op stap te zijn en samen leuke spelletjes te spellen �������.  Op kamp 
gaan we nog veel meer plezier maken! We hebben allerlei toffe dingen in petto 
en kunnen niet wachten om samen met jullie een geweldige tijd te beleven. Het 
wordt een kamp vol avontuur, lachen en spelletjes – het wordt top!  

We geven daarom jullie alvast een lijst mee met de thema’s waar jullie je in gaan 
moeten verkleden. 

• Bouwvakkers 
• Leger 
• Chef kok 
• Indianen 



• Gevangenen 
• maffia 

 

We hopen dat jullie voltallig aanwezig gaan zijn op kamp. Het belooft weer een 
super leuke week te worden vol spel, avontuur en vriendschap! 

! Nog een berichtje voor de ouders van de kadeetjes. ! 

Moesten jullie meer informatie wensen over het kamp, mogen jullie altijd een 
berichtje sturen naar leider Yari of leider Seppe M. We staan altijd klaar om jullie 
vragen te beantwoorden, en we zouden eventueel ook eens kunnen langskomen 
om jullie zoon in te schrijven of wat extra uitleg te geven over het kampverloop. 

 

Kusjes en knuffels, leider Yari en leider Seppe 

 

 

 



Speelclub 

Allerbeste, coolste, zotste, gekste speelclubbertjes,  

 

Ze zeggen altijd: “De tijd gaat sneller wanneer je je amuseert”. Wel eigenlijk is dat toch wel de 
waarheid. Ons chirojaar is als een flits voorbij gevlogen! Zo kunnen we terugkijken op ons megazot 
jaaaaaar! Zo zijn we echte F1-piloten geworden met als afsluit, een gekke race op onze koer. Of 
wanneer we ons inleefde als echte superhelden en opzoek moesten gaan naar de superschurk. Maar 
ook gemegde ronde, kamelenrace, legoland, knikkerbaan, … BON teveel om op te noemen! 

  
 
Natuurlijk is dit HET Maevaken waarin jullie alle info kunnen terugvinden over jawel, het BIVAK! Ons 
chirojaar zit er helaas bijna op (NEEEE ) MAAAAAAR het leukste moet nog komen! 

• 10 dagen ravotten in’t bos! 
• 10 dagen de zotste spelletjes spelen 
• 10 dagen lekker eten van onze kookploeg! 
• 10 dagen als kameraden een kamp bouwen   
• 10 dagen meezingen met de leukste liedjes 
• 10 dagen het zotteke uithangen (samen met de leiding uiteraard) 

 

Zoals ge ziet, die 10 dagen, das iets wat ge niet snel zult vergeten! Natuurlijk hebben wij al de gekste 
programma’s voorzien om ons samen te amuseren en te bewijzen dat we een echte SPEELCLUBBER 
zijn van MAEVA!  

 

Er zijn natuurlijk wel wat extra zaken die jullie zullen moeten meenemen: (ps: aankopen van 
materiaal moet niet, wees creatief of de goede 
verbeelding is al meer dan voldoende) 

 

• Wit t-shirt (mag vuil worden, marcellekes mogen 
zeker ook) 

• Teenslippers / Slasjn 
• Boeren outfit (hemd, das, …) 
• Carnaval 
• Soldaat (groene kledij) 
• Een wit laken 
• Outfit (zie “Verkleden kampthema”)` 



• Je goed humeeeeuuuuur hehehe :p  
• Je knuffel waarmee je slaapt 
• Strips voor tijdens de platte rust of iets anders!  

 

 

Hoe kan ik mij inschrijven vraagt u zich zeker af? We 
communiceren alles via de whatsapp. Maar wenst u meer 
info over het kamp, geen zorgen. Wij komen sowieso bij 
iedereen eens langs! Dan lichten wij alles kort toe, maar 
verder verklappen we nog niets, aja want das de verrassing 
eeee! We verwachten jullie allemaal in de pannenhoeve dit 
jaar voor 10 fantastische dagen. 10 dagen avontuur en 
gekheid met ons allen. Eigenlijk is kamp hetzelfde zoals een 
zondag maar 10 keer zo lang en 10 keer zo leuk!!! 

 

 

Wij tellen alvast af naar 21 juli!  

Tot dan makkers!  

 

Groetjes 

Leider Ferre en vlinderleider Matt 

 



Rakkers 

Allerliefste Rakkertjes  

 
 Het Chirojaar loopt stilletjes op zijn einde , maar niet getreurd, het absolute 
hoogtepunt van het chirojaar moet nog komen, de crème de la crème van het Chirojaar, 
namelijk het kamp! Ons 10 dagen rot amuseren samen met onze vrienden, kampen 
bouwen, jullie rakkersfuif, lekker eten en nog zo veel meer. Over het kamp gaan we nog niet 
te veel verklappen, al mogen jullie de volgende zaken niet vergeten:  

- Jullie goed humeur  

- Witte, t-shirt deze krijg je niet in dezelfde staat terug  

- Camouflage en/of legeroutfit  

- Gamel  

- Gabber kledij  

- Politie/boevenkledij  

- Meisjes kleding  

 

Ook kunnen leider Kylian en leider Seppe terug kijken op een jaar vol mooie zondagen, een 
prachtig gastjesweekend, een gemengde ronde waarin jullie de buurmeisjes beter hebben 

leren kennen  Gelukkig is het Chirojaar nog niet helemaal voorbij, we hebben nog een 
maand vol zonnige zondagen te gaan en natuurlijke als spetterende afsluiter dagje aan…. 

Tot op zondag of op kamp, leider Kylian en leider Seppe T xxx

 



Toppers 

Aller liefste toppertjes 

 

Spijtig genoeg zit het chirojaar er bijna op ������. Maar niet getreurd er komen nog een paar leuke 
weken aan zoals de modderactiviteiten, de avondrondes voor wanneer jullie examens hebben, dagje 
aan ( zorg dat jullie de beste zwemtrucjes kennen zodat je ons die kan aanleren ),… En natuurlijke 
het aller aller aller beste niet vergeten het KAMP!!!  

 

Ook hebben we ons al heel goed geamuseerd dit jaar. Zoals laatst de base ball bash maar met weinig 
bash en meer fietsen XD. En de frisse duik in het ooooo zo grootte zwembad uhm container. 
Daarnaast was er ook nog de leuke gemengde ronde met de knappe dames van Chiro klimop waar er 
toch wel hier en daar een nummertje werd uitgewisseld. En natuurlijk nog het beste, het 
gewestweekend waar we toch bijna voltallig waren. En waar we stuk gingen van het lachen en 
letterlijk op de grond lagen door de goeie moppen.  

 

 

 

Ook dit jaar gaat het weer een zeer leuk kamp worden met gekke verhalen achteraf. Maar voor deze 
gekke verhalen te beleven hebben jullie wel nog een paar voorwerpen nodig, raadsels op te lossen 
en vragen te beantwoorden. Dus hieronder een lijst met ZEER belangrijke spullen, vragen en 
raadsels: 

 

- Iets om uit te drinken maar mag zeker geen beker zijn. 

- Een poster van je celebrity crush of een foto. 



- Aangezien het voor de meeste hun eerste jaar in een tent is neem ook een beetje versiering 
mee voor in de tent zoals lichtjes. 

- Neem je meest rapper achtige outfit mee. 

- Denk ook al is wie je grootste Italiaanse brainrot held is. 

- Wat is 20 meter lang en stinkt naar pis? 

- Waarom is een banaan krom verzin hier de raarste antwoorden mogelijk op. 

- Neem ook een das/strikje en hemd mee. 

 

 

 

 

Leider Driss en leider Rune kijken er alvast allemaal nog naar uit en we zien jullie nog op de 
zondagen en liefst voltallig aanwezig op kamp!!! 

Leider Driss en leider Rune xxx 

 

 

 



Kerels 

 

Het chirojaar loopt op zijn einde, en zoals altijd is dat hét moment om stil te staan bij een 
bedanking, een evaluatie en natuurlijk wat meer info over het komende kamp. 

Allereerst willen wij, jullie geliefde leiders, jullie bedanken voor het fantastische jaar! Vanaf 
de eerste dag kwamen jullie als een hechte vriendengroep naar de chiro, wat getuigt van 
volwassenheid en ons respect verdient !! 

Met deze geweldige groep hebben we het afgelopen jaar heel wat activiteiten beleefd. Van 
brainrot zondag (wat elke zondag was) tot het bouwen van onze eigen gesofisticeerd 
zwembad. Van het verkennen van de stad Aalst tot … jaja we gaan nog niets alles prijs 
geven over de komende zondagen. Voor jullie geen probleem. En uiteraard mogen we het 
onvergetelijke Keti-weekend niet vergeten! Veel complimenten gekregen van andere leiding 
over de “kerels van Maeva”. Dat beloofd voor later! 

En zo’n fantastisch jaar verdient een grandioos slot: een 10-daags hoogtepunt, beter bekend 
als het BIVAK. Dit keer trekken we naar het prachtige Alverigem, de stad die jullie natuurlijk 
kennen van de mooie ... eeuh ja velden. We verblijven op een gloednieuw terrein en mogen 
ons tien dagen laten verwennen door onze oude-vertrouwde kookies. Wij kijken er alleszins 
naar uit. 

Traditiegetrouw zou hier nu een lijstje volgen met spullen die jullie zeker moeten 
meenemen. Maar omdat ook “niet-kerels” dit kunnen lezen en we de verrassing niet willen 
verklappen, krijgen jullie dit lijstje persoonlijk van ons. Bereid je maar voor ! 

Nu even aan de ouders gericht: Beste ouders van onze geweldige kerels, wij zijn leider Kobe 
& leider Jore. Misschien zegt onze naam jullie nog niets, maar geen zorgen! Wij zouden de 
oude traditie van voor het kamp nog eens bij iedereen thuis langskomen om jullie zonen 
officieel in te schrijven nieuw leven in willen blazen. Zo leren jullie meteen de leiders kennen 
die 10 dagen lang met volle goesting voor hen zullen zorgen. 

 

Voila dit was het, hier laten we het bij, tot op kamp 
boys!!! Natuurlijk niet te vergeten is de fameuze quote: 

No chest = No … 

 

 

 

Jullie lieftallige leiding Kobe & Jore 

-Xxx 

 



Aspi’s 

Allerliefste Aspiranten. 

 

Je weet wat ze zeggen, in mei leggen alle vogels een ei, en mag je stilaan beginnen dromen van een 
chirokamp… Het is niets voor niets het hoogtepunt van het chirojaar, Kamp missen is dan ook geen 
optie! Onder welke voorwaarde dan ook! Voor sommigen onder jullie is het zelfs het laatste jaar als 
‘gewoon’ lid. Voor hun begint dan het echte chirowerk als leiding! En dit zit vol met hoogtepunten, 
dat kunnen leider Ineza en leider Renaat zeker bevestigen! Een wijs man schreef ooit: het 
oeigtepoentj elk joar is mekoar tedetedetededede.  

 

En op wat voor hoogtepunten hebben we al beleefd dit jaar! Van de ronde van Vlaanderen tot de 
leefweek met een fantastische dropping, tot verstoppertje spelen op de toiletten op aspiweekend, 
hè bas �������.  

 

Maar eerst staan er jullie nog een aantal beproevingen te wachten om te tonen dat jullie de titel van 
Aspirant waardig zijn! Eerst en vooral jullie laatste apistage op een gewone zondag. Vergeet ook niet 
dat er nog een volgt op kamp! Begin dus maar alvast te denken aan mega zotte thema’s om onze 
kadeekes, speelclub en rakkers mee te entertainen. 



 

individuele foto’s zonder mede-maeviaan op aspi-weekend, is er een rode draad? 

Leider! Leider! Leider! Wat moeten wij allemaal meenemen op kamp??? 

Hieronder vinden jullie een lijst wat jullie zeker moeten meenemen als Aspiranten! 

- Bouwvakkersgerief (hamer, waterpas, helm)  
- Jullie knuffeldier (pas op komt misschien niet heelhuids terug) 
- Sfeer/ aankleding voor jullie tent! 
- Jullie goed humeur hihihi 
- Jullie oriëntatie skills 
- Jullie knapste meisjes/dames outfit! 
- Jullie kunstenaarskledij 

Maar het chirojaar is nog ver van voorbij! Er komt nog een modderevenment aan en als spetterende 
afsluiter dagje aan! (pun intended) en nog zoveel gewone zondagen en of avondrondes! Veel succes 
met de examens, en zorg dat jullie de leiding overtreffen! Al zal dat bijzonder moeilijk worden 
aangezien jullie te maken hebben met twee hyperintelligente en hoogbegaafde leiding!  

 
 
 
 
 
Drie dikke smakkerds! xxx De Aspileiders 

poesje 
 

Renaat Ineza 



Inschrijving Kamp 2025te Alveringem 

Jawel, het komt opnieuw dichtbij! Van 21 tot 31 juli gaan we op bivak, en dit jaar gaan we naar 
Alveringem. De inschrijvingen starten binnenkort. Volgende week krijgen jullie allemaal een mail 
met de verdere instructies om jullie in te schrijven! Uiteraard zullen wij ook de link posten op onze 
socials! 

 

Vergeet ook zeker niet in te vullen met hoeveel jullie naar de BBQ/Bezoekdag zouden komen, zo 
kunnen wij de juiste hoeveelheden voorzien. Wie de afgelopen jaren naar de BBQ is geweest weet 
dat je deze zeker niet kan missen ;)  

Bezoekdag/BBQ (21 juli) 

Zoals je wel al langer wist, of nog maar net door dit te lezen, voorzien we op 21 juli een bezoekdag 
op kamp. Maar wat is dat die fameuze bezoekdag?  

• Jullie kapoen komen afzetten. 
• Eens rondkijken op de locatie waar jullie kapoen 10 dagen lang gaat verblijven. 
• Een Heerlijke BBQ voorzien door onze geweldige kookploeg.  
• Toneel! De start van het kampverhaal, spannend …  

 
Voor deze BBQ moet u zich als ouder, grootouder, vriend, … wel liefst op voorhand inschrijven. Jullie 
zoon(s) die meegaan op kamp zijn sowieso ingeschreven. De BBQ zit bij hen inbegrepen in de prijs. 
Voor mensen die aanwezig zijn op de bezoekdag vragen we graag een kleine bijdrage voor deze BBQ. 
Voor de kleinsten kost het kindermenu €13 en voor de grotere eters zal het €16 zijn. Hiervoor krijgen 
jullie respectievelijk 2 en 3 stukken heerlijk vlees met de beste groentjes en lekkere sausjes. Je kent 
het fenomeen BBQ wel.  
 
Om in te schrijven volstaat het om te mailen naar chiromaeva@gmail.com, of een aantal door te 
geven bij de inschrijving (een vraag in het formulier) van jullie zoon/zonen voor ons bivak. Dit zodat 
we zeker genoeg vlees kunnen bestellen.  
(Gelieve iets te laten weten voor 15 juli)  
 
Betalen voor de BBQ kan op voorhand naar BE81 7360 2083 1624 met als opmerking: ‘BBQ + naam + 
aantal’ of ter plekke op de kampplaats. Daar zal zowel cash als Payconiq mogelijk zijn.  
 
Jullie zijn welkom vanaf 16u op de kampplaats. Gelieve niet vroeger te komen, dan is de leiding nog 
alles aan het klaarzetten om jullie goed te kunnen ontvangen.  
 
Tot dan!  

mailto:chiromaeva@gmail.com


Kampverhaal: Griekse Goden 

Beste Maevianen  

Klaar voor een wereld vol Schotse schoonheden en krijgers? Een wereld vol Highland games, geruite 
rokken en prachtige doedelzakmuziek?   

 

We steken dus de Noordzee over, naar het hoge noordelijke Schotland. Een wereld met (weinig) 
zonneschijn. Maar ook met een aantal aparte tradities! Zo Zullen de meisjes pas trouwen vanaf ze 21 
zijn en zullen de jongens zich moeten bewijzen om te kunnen aan tonen dat ze Het waard zijn om 
mee te trouwen! 

 Hieronder volgen een aantal Personen die jullie zeker moeten leren kennen voor op kamp.  

WIE LEEFT DAAR? 

MC Inky: Een knappe Schotse jongedame die kan genieten van veel mannelijke aandacht. Ze heeft 
graag een stoere en sterke Schotse man met een mooie Kilt 

MC Ock: De Vader van Mc inky. Hij is zeer beschermend over ijn dochter en is nog op zoek naar de 
ideale man voor haar. 

MC Flip: Een jonge Schotse man. Hij is op zoek naar een knappe Schotse dame die samen met hem 
zijn liefdesnestje wil uitbouwen. Hij heeft ook een broer 

MC Flop: De broer van MC Flip, hij is ook op zoek naar een Knappe Schotse dame en is soms wart 
jaloers p het succes van zijn broer bij het andere geslacht. 

Wat staat er te gebeuren? 

MC Inky viert haar 21e verjaardag! Ze is eindelijk oud genoeg om te trouwen. In het dorp is 
daar veel belangstelling voor bij de jonge mannen. Misschien wel iets te veel, want nie 
iedere schot valt te vertrouwen! Wie Zal er uiteindelijk met MC Inky trouwen? Misschien 
MC Flip, of misschien wel zijn broer, of wordt het iemand compleet anders???? 



Wat neem je mee op kamp?  

Deze lijst wordt al jaren gebruikt, nog nooit eerder zijn er klachten gerezen rond deze lijst. Mocht u 
klachten hebben dan ben je waarschijnlijk de allereerste, en maak hem maar beter, we dare you…!  

Kleding 
 

• Vers ondergoed en sokken voor elke dag 
• 5 à 10 T-shirts 
• 5 à 10 shortjes 
• 2 à 3 warme truien 
• Je Chiro-uniform (hier mag je mee vertrekken) 
• Pyjama 
• Een regenjas/kw 
• Zwemgerief (zwembroek, duikbril, badhanddoek, badmuts) 
• Botjes of laarzen (tot en met Rakkers) 
• Een paar stevige stapschoenen (vanaf Toppers) 
• Sportschoenen (liefst 2 paar) 
• Verkleedgerief (zie hiervoor de pagina ‘verkleden’) 

 

Divers 
• Aardappelmesje 
• 5 keukenhanddoeken 
• Gamellen (vanaf Toppers) 
• Een zaklamp, zeker vanaf Toppers voor in de tent 
• Wasgerief (zeep, shampoo, …) en minimum 5 washandjes en evenveel handdoeken  
• Tandenborstel 
• Linnenzakken om jullie vuile kleren in te stoppen 
• Schrijfgerief (stylo, papier en enveloppen) 
• Voor de jongsten: een lijst met adressen naar wie ze allemaal een briefje willen naar 

schrijven (nog beter is voorgemaakte etiketten)  
• Zakgeld (geld voor kaartjes niet meegerekend, 1 kaartje met postzegel kost €1) tot Rakker zal 

€15 zeker volstaan, vanaf Toppers lijkt €20 aangewezen 
• Medicatie (indien nodig), laat dit zeker ook weten aan de desbetreffende leider, deze zal er 

op toezien dat de medicatie correct wordt ingenomen 
• Identiteitskaart 
• Slaapgerief (slaapzak, hoofdkussen, veldbedje/luchtmatras) 
• Je favoriete knuffeldier 

 

Wat mag er niet in de valies? 
• Snoep, chips,  frisdrank, drugs en alcohol zijn helemaal uit den boze op bivak 
• Videospelletjes, game boys, psp, tablet, Nintendo, …  
• Walkman, mp3 speler, iPod, … (er zal genoeg ambimuziek zijn om jullie op uit te leven)  
• Messen, dolken, geweren of andere gevaarlijke zaken waarmee jullie jezelf en anderen 

kunnen pijnigen 



Verkleden 

Schotten! 

We gaan naar het zonnige Schotland! Haal die knappe kilten maar uit de kast!  

 

Hieronder geven we jullie wat ideeën om je te verkleden zodat je niet teveel zult opvallen in een 
Schots dorp! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Je hoeft zeker niets te kopen! Een zelf gemaakt kostuum is ook goed, beter zelf! We vragen wel om 

zeker iets mee te hebben in dit thema :) ) 



Tips van Filip 

 
We zeggen het al jaren, en we zullen het blijven doen. Wil je je zoon(s) 
helemaal terug na het bivak? Zet aub in elk kledingstuk de naam van je 
kleine spruit, van de kousen tot in het petje. Je weet ook wel dat er op zo 
een kamp niet echt wordt gekeken waar de onderbroek heengaat 
wanneer deze wordt ververst.  
 
Een beproefd concept voor de kleinsten onder ons zijn plastic zakjes waar per dag een outfit klaar zit, 
dan kunnen ze ’s morgens onmiddellijk fris aangekleed aan de dag beginnen en kunnen ze ’s avonds 
daar ook hun kleren terug in stoppen. Je zou ons erg blij maken… :)  
 
Overigens zouden wij ook nog willen vragen dat de gasten best een dikke slaapzak en ook enkele 
dikke truien meepakken, het mag dan wel zomer zijn maar onze kampbazin heeft ons bij het 
bezoeken van het terrein vermeld dat het er ’s avonds erg koud kan worden. En we zouden natuurlijk 
niet willen dat uw kleine spruit bevriest tijdens het slapen.  

POOOOOOST 

Aangezien laptops, gsm’s en andere hightech spullen niet thuishoren op bivak, zal je enkel contact 
kunnen houden met jouw zoon(s) via de goeie oude postduif. Schrijf onderstaand adres op de 
enveloppe en de postman/vrouw bezorgt deze brief, in een ideale wereld; prioritair , de dag nadien 
bij ons.  
 
 Naam van uw zoon(s) +Chiro Maeva 

Groenestraat 76 
8691 Alveringem 

 
 
Kaartjes, brieven, postpakketten, … opsturen is dus de boodschap. He meer post, hoe meer vreugd, 
je zou ze eens moeten zien glunderen wanneer ze weer een briefje krijgen van hun moeke, vake, 
grootmoe, liefje, … In hoogst noodzakelijke gevallen kan je steeds bellen naar iemand van de leiding, 
deze gegevens vind je achteraan bij ‘Ons contacteren?’. 
 
Uiteraard sturen we graag een briefje terug om te laten weten hoe het met ons gaat :) (Er zullen ook 
enkele posts online komen maar dit proberen we te beperken)   
 
TIP: Voor de jongsten is het gemakkelijk om een adressenlijst mee te geven of om de adressen reeds 
op een enveloppe te schrijven. 



Reisinfo 

Heenreis 
We merken dat de GPS onze taak een beetje overneemt en jullie veilig naar de kampplaats te 
brengen. We verwachten jullie dus gewoon op de kampplaats vanaf 16u. 
 
Het adres is: 

Domein de Pannenhoeve 
Groenestraat 76 
8691 Alveringem 

 
 
Zijn jullie niet zelf in de mogelijkheid om jullie zoon(s) naar de kampplaats te voeren, laat het ons dan 
zeker weten per mail (chiromaeva@gmail.com) of per sms (te vinden bij ‘Ons contacteren?’). Wij 
zorgen er dan wel voor dat jullie zoon op de kampplaats zal geraken.  
 
 

Terugreis 

De terugreis zal gebeuren met de trein (of bus).  
 
We zijn terug op de koer op 31 juli, omstreeks 15-16u. (Het exacte uur laten we wel nog weten via 
Facebook of sms) Alle bagage zal reeds vroeger aanwezig zijn op de koer.  
 
Gelieve dus iets vroeger aan te komen, zo kunnen jullie alle valiezen al ophalen en mooi wegbrengen. 
Op deze manier kan de leiding na de sluiting onmiddellijk beginnen met de opkuis van het 
kampmateriaal. Het is ook leuker voor de gasten als er iemand ze opwacht op de koer :)  
 
Eens terug op de koer doen we eerst nog de sluiting van ons bivak, loop dus niet direct weg ;)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chiromaeva@gmail.com


Liedjes 

Jawel, ook op kamp zingen we af en toe eens een liedje. Omdat er zeker van te zijn dan iedereen 
toch kan meezingen, zijn hier alvast enkele belangrijke liedjes die je zeker moet kunnen!  
 
 

Bivaklied 
 
Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak. 
 
Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 
 
Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 
een nieuwe wereld roept om door te gaan. 
 
 

Chiro-streeflijn 
 
 
Wij geloven in een Chiro 
waar we voluit kunnen zingen en springen, 
spelen en delen, bidden en dansen. 
 
Een Chiro met kansen om kwaad en lief te zijn, 
om te nemen en te geven, om te kiezen hoe het er gaat. 
Een Chiro waar we mogen twijfelen en hopen, 
waar we verwonderd kunnen zijn om vele dingen van het leven. 
 
Waar we ook vanuit Jezus' boodschap mekaar echt graag zien 
en met kracht willen opkomen voor wat mensen vrijer maakt. 
We geloven dat zo’n Chiro, samen met alle mensen 
die hetzelfde dromen, beweging maakt. 
 
 
 



Nieuwtjes van K0€N 

Het inschrijvingsgeld voor het kamp dit jaar 

Dit jaar is het inschrijvingsgeld van Chiro Maeva 150,00 EUR. Een 2de en volgend kind betalen slechts 
140,00 EUR. 

De BBQ op de bezoekdag zit inbegrepen in deze prijs!  

Terugbetalingen lidgeld / kampgeld 

Bezorg via de leiding aan onze financieel het juiste formulier van je mutualiteit en samen zorgen we 
er voor dat je (een deel van) het lidgeld en/of kampgeld terug gestort krijgt. 

Meer monnie in ‘t laadje van Chiro Maeva zonder dat het jou een cent meer kost ? 

 

Ook je favoriete vereniging verdient meer middelen zonder 
dat jij 1€ extra uitgeeft. Gewoon door onze 
sympathisanten, onze leden online aankopen te laten doen 
via onze Trooperpagina. 

Maar voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk 
om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.  

1. Iedere Trooper-vereniging heeft een unieke Trooper-pagina, zoals de onze 
www.trooper.be/chiromaeva.  

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 
3. Als je via die links op de Trooper-pagina van jouw vereniging naar de webshop surft, 

weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder 1€ 

extra uit te geven. 
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen 

blij! 

Chiro-mode en 2e-handskledij 

Ze zijn nog steeds beschikbaar: de Chiro Maeva-pulls. Om het jou gemakkelijk te maken, moet je 
niet wachten op een Chiro-zondag. Neen ! Je kan je deze altijd bij Comar Sport aankopen tijdens de 
gewone winkeluren.  

Gelieve deze wel cash, met gepast geld, af te rekenen a.u.b. 

 

Een nieuwe trui of broek gekocht? Dan heb je waarschijnlijk een te kleine in je kast liggen waarmee 
je iemand anders wel mee kan helpen.  

Neem je oude Chirokleren mee naar de Chiro en dan krijgen ze hopelijk een nieuw leven bij een 
andere Maeviaan. 

Wil je graag zo 2e-handskleren? Kom het vragen aan de leiding, en wie weet kunnen we je verder 
helpen.  

http://www.trooper.be/chiromaeva
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEgOS2o5bYAhWIaFAKHS9mAm4QjRx6BAgAEAY&url=https://www.trooper.be/&psig=AOvVaw3pQbpQkx0wFYmct32ZJKH0&ust=1513779815209919


Maevascoop 

Maevascoop 

Waterman (21 januari – 19 februari): 

Het past misschien niet binnen de huisregels van de Chiro. Maar we raden het jou toch aan om op 
elk moment van de dag je gsm bij te hebben, je weet nooit wat er je kan overkomen hé. Vogelpoep 
op je uniform, je bukt en je chiro-broek scheurt of je zit vast in de wc, voor een uurtje ofzo, en 
niemand komt je helpen. Ach, het zijn maar voorbeeldjes, hé. KNIPOOG KNIPOOG 

Ram (21 maart – 20 april): 

Liefde kan je niet tegen houden. Maar denk toch maar 2 keer na voor je valt voor die lekkere van de 
scouts! Maar wie kan weerstaan aan jouw chiro skillz die je iedere zondag weer opnieuw 
aangscherpt. 

Stier (21 april – 21 mei): 

Tijd om te pronken met je nieuw lief op alle chiro-activiteiten! Het wordt tijd dat zij ziet van waar al 
die goede eigenschappen van jou vandaan komen : de Chiro, uiteraard! Want met een Chiro-jongen 
heb je nooit een saai moment, maar zij weet wel hoe belangrijk een deugddoend gezamenlijk dutje 
kan zijn. Want dat heb je geleerd van de beste dutjes: PLATTE RUST op kamp! 

Kreeft (22 juni – 22 juli):  

Liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen, maar er 
samen als winnaar uit komen! Jouw spel van de maand: negen maand! Voor al de kreften: een helm 
kan altijd van pas  komen, of in jou geval een beschermpak voor je hele lichaam, want zwaartekracht 
is een trut. 

Leeuw (23 juli – 22 augustus): 

De beste parfum = de geur als je de aspitent binnenwandeld. 

De beste smaak = pasta met spinazie en baallekes op kamp. 

De beste vriendschap = je vriendjes en de leiders bij chiro Maeva 

Tip van de maand: Een ballon kan je niet fout opblazen. (hihi)  

Maagd (23 augustus – 22 september): 

Liefde komt uit onverwachte hoek. Wees goed voorbereid als je naar de Chiro komt. Stop dus je 
chiro-sokken iets langer in de was en strijk je chirohemd!  

 

 

 

 

 



Weegschaal (23 september – 22 oktober): 

Jullie blijven in Chiro Maeva geloven en sturen een ballon naar boven. 'T is het teken, 't is het verhaal 
dat eenhoorns wel degelijk bestaan. De chiro, een avontuurlijk verhaal met in de hoofdrol jullie 
allemaal! 

Schorpioen (23 oktober - 21 november) 

Problemen lijken zich op te stapelen, maar de echte oplossing ligt in even afstand nemen. Ga even 
wandelen, zet muziek op of bel iemand met wie je kunt lachen. Je houding maakt verschil. Duw je 
schouders naar achteren, adem diep in en kijk met frisse blik. 

Steenbok (22 december – 20 januari): 

Alle tijd die je niet besteed aan liefde, steek je in Chiro-liefde. Want alleen Chiro-liefde geeft je een 
voldoende warm gevoel en geeft je leiding een sprankelend gevoel iedere zondag dat ze daar staan.  

 

Dagje aan - Bestemming X 

 

Op zondag 29 juni trekken we er met de hele Chiro op uit voor ons jaarlijks dagje aan! Dagje aan 
betekent: een hele dag samen op uitstap met alle groepen, van de allerjongsten tot de oudsten – 
een topmoment in ons Chirojaar! 

 Waar we naartoe gaan? Dat blijft nog even een verrassing… Maar één ding is zeker: het wordt een 
dag vol plezier, samen zijn en avontuur — een beetje zoals in Bestemming X, maar dan zonder 
blinddoeken. 

Praktische info zoals inschrijvingen, spullenlijst en exacte uren? Die droppen we binnenkort via mail 
en natuurlijk op onze Facebook — dus hou die zeker in de gaten! 

 

 



 

 

 

Spelletjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Wist-je-dat: 

• Helder ijsblokje smelt minder rap als een troebel ijsblokje, sorbetijs smelt sneller dan roomijs en 
Kanazawa Ice cream smelt niet 
 

• Leider Seppe M zich overal kan wassen liefst in inox-badkuipen en wat bestek voor zich te schrobben! 

• Een moeder-octopus na de geboorte van haar duizend baby-octopussen sterft ze 

• Leider Yari een planten kenner is, als je denkt dat je plant dood is moet je kijken naar de bodem, zolang 
die droog blijft leeft hij nog. 

 

• Haar, tepels, voegen en schoenzolen worden donkerder na verloop van tijd. 
 

• Mannelijke dolfijnen eerst flirten met hun mannelijke dolfijn-vrienden voor ze het bij de vrouwtjes 
proberen! Vraag maar aan Leider Seppe T 

 

• Het volgend jaar buitenlands kamp is en Star Trek voorspelt dat de 3e Wereldoorlog zal uitbreken. 

• Groothertog Henri van Luxemburg doet troonafstand. Op 3/10 vervangt zijn zoon Guillaume (rijmt) hem 
 

• Paus Franciscus, of zijn echte naam Jorge Mario Bergoglio, was vroeger een tango-danser. Hij heeft een 
tijd als buitenwipper gewerkt in een nachtclub in Buenos Aires (was Leider Kobe daar niet op vakantie?) 

 

• Jorge Mario zijn favoriete film La Strada van Federico Fellini, een klassieker uit 1954. Leider Kylian zijn 
favoriete film is de nieuwe minecraft-movie, zijn favoriete personage is de papa van Leider Renaat 

 

• Het is weer mei, dus leider Ferre kan zijn: Andijvie, Asperges, Bloemkool, Doperwten, Groene selderij, 
Koolrabi, Kropsla, Paddenstoelen, Prei, Raap, Raapstelen, Rabarber, Radijs, Roodlof, Rucola, 
Sinaasappels, Sluimererwt / peultje, Spinazie, Spitskool en ajuinen oogsten #zonderstrontniksuitdegrond  

 

• De landen Polen, Noorwegen en Finland 10 keer groter zijn dan België, maar Malta 100 keer kleiner is 
dan België, misschien moeten de leiders dat eens plekke controleren? 

 

• volgens een onderzoek van de internationale wielerunie UCI zijn er meer dan 300 valpartijen per jaar 
tijdens de wedstrijden, leider Rune heeft het van de beste geleerd en doet mee aan dit onderzoek. 

 

• Het oudste schepenhuis in Aalst staat! Het oudste bewaarde schepenhuis van België. 

• In Noorwegen er een pinguïn geridderd is, Pinguïn Nils Olav kreeg een officiële rang van de Noorse 
koning. Leider Driss is sinds dit jaar King Carnaval!!! Af en toe gaat hij rond in de uithoeken van Oost-
Vlaanderen om dat te verkondigen 
 

• India 100 keer groter is dan België, 121 keer zoveel inwoners heeft als België en het hoogste punt in India 
ligt 12 keer zo hoog als in België. 

 

• Het kleinste restaurant ter wereld zich in Finland bevindt (Kuappi), leider Jore gaat daar niet graag eten. 
In dat restaurant vertellen zo ook: dat Spitsmuizen eten dagelijks hun eigen gewicht aan voedsel en dat 
Reuzenschildpadden tot 400 kilo kunnen wegen! 

 

• Belgen van links naar rechts kussen, en Hongaren van rechts naar links (als je iemand perongeluk een 
kusje wilt geven ������� 

 

• Nikki is vaak een verkorting van Nicole (v.) of Nicolas/Nikolaas (m.) die allebei afstammen van het 
Griekse Nikolaos. Moest leider Ineza in het oude Griekenland wonen was dat zijn naam geweest 

 

• De temperatuur van krokodilleneieren het geslacht Bij krokodillen bepaalt. Hogere temperaturen leiden 
tot mannetjes, lagere temperaturen vrouwtjes. Misschien hadden onze mama’s het warm in de buik 

 

• Leider Renaat zijn grote voorbeeld Christoffel Columbus is, die ging ook de juiste kant op 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Wereldoorlog


Renaat Vinckier 

0475/68 54 37 

Renaat.vinckier@gmail.com 

• Ons contacteren? Stuur een berichtje naar de Fb-pagina of… 
• Kadeetjes:      Toppers:  

•   

•  
• Speelclub:      Kerels  

•   

•    
• Rakkers:      Aspi’s 

•   
 

 

Yari Barrez 

0468/01 16 86 

barrezyari@gmail.com 

Seppe Meert 

0468/29 30 39 

seppemeert@hotmail.com 

Matt Wellekens 

0479/21 57 72 

Matt.wellekens@gmail.com 

 
  
 Ferre Venaillen 

0468/31 71 17 

ferrevernaillen@icloud.com 

Kylian Koch 

0476/43 50 56 

Kochkylian8@gmail.com 

 

Seppe Taeleman 

0468/33 81 00 

Seppe.taeleman@gmail.com 

Rune Moens 

0492/07 12 20 

rune_moens@icloud.com  

Driss Seffroui 

0456/57 30 63 

sefriouidriss12@gmail.com 

Kobe Meert 

0468/27 91 95 

Kobe.meer@hotmail.com 

Ineza Munyamashara 

0489/ 33 08 08 

Jb.ineza@gmail.com

 

     

   

 

Jore Van Der Hoeven 

0487/24 25 56 

Jore.vdh@gmail.com 

mailto:rune_moens@icloud.com
mailto:sefriouidriss12@gmail.com


VeeBee en Groepsleiding  

VeeBee:                                           Groepsleiding:  
      Renaat Vinckier & Rune Moens 
Nele Van Neck  

0485/46 57 31 

nelevanneck@gmail.com 

 

 

 

Kalender 

MEI 

18 Mei: Chiro! 

25 Mei: Chiro! 

 

Juni 

In Juni hangt dit af van groep tot groep. Zo zullen de ouderen waarschijnlijk avondrondes 
hebben en de jongsten gewoon op zondag.  

De leiding van uw zoon zal jullie op de hoogte houden! 

29 juni: Dagje aan… (de bestemming blijft een verrassing, we houden jullie op de hoogte 
voor tijd, plaats, …), en meteen ook de laatste Chirodag voor ons jaarlijks Bivak.  

 

Juli 

21 juli: Bezoekdag + BBQ 

21-31 juli: BIVAK  

 



Augustus 

Geen Chiro, genieten van de vakantie ;)  en tot volgend Chiro-jaar!  

 

September (wordt nog gecommuniceerd :) )  


